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Van Leiden naar Thüringen 

Ruurd Halbertsma 

In zijn eenzame appartement aan de Hogewoerd zat Job van Luymen, 
hoogleraar Semitische Talen aan de Universiteit Leiden, te kleumen van de kou. 
Zijn huisbaas had in oktober een brief laten bezorgen bij al zijn huurders, waarin 
hij melding maakte van een noodzakelijke energietransitie. Dit hield in dat per 
direct alle woningen afgesneden werden van het gas. In afwachting van 
alternatieven werd de huurders aanbevolen om voor eigen kosten andere 
warmtebronnen te gebruiken, bijvoorbeeld wollen dekens. Bijgesloten was een 
tegoedbon van 10 euro om een dergelijke deken te kopen bij de Wibra. Die was 
aan Job niet besteed. In de kringloopwinkel aan de Hoge Rijndijk had Job een 
oude Aladdin petroleumkachel gekocht en na wat schoonmaak en de montage 
van een nieuwe kous produceerde het gevaarte een gifblauwe gloed en een 
walm die aan Schiphol deed denken. 

Het liep tegen Kerstmis. Job had een rotjaar achter de rug. Aanvankelijk werd 
hij geroemd en geprezen om zijn briljante idee om de financiën van de Faculteit 
Geesteswetenschappen op te krikken door complete studies online aan te 
bieden aan Aziatische studenten. Hij verscheen in panels, in talkshows en in 
interviews met de betere kranten. Totdat een oud-studente van Job, ene 
Angelien van Boven, in de Mare bekend maakte, dat het haar idee was geweest, 
háár suggestie die ze een keer nietsvermoedend aan Job had geopperd. Er was 
een relletje geboren en de universitaire gemeenschap keerde zich van Job af. Er 
kwam een commissie die  onderzoek  naar de gang van zaken deed en tot de 
conclusie kwam dat Job naïef, laakbaar en onprofessioneel had gehandeld. Niet 
ernstig genoeg om hem te schorsen, maar het werd wel stiller en stiller om hem 
heen. Zijn nieuwe vriendin, de hoogleraar Duits die hij bij de vorige kerstborrel 
had leren kennen, hield hem op afstand en zegde een geplande vakantie in het 
Thüringer Woud af. 

En nu zat hij bij de Aladdin te kleumen. Door al die persaandacht eerder dat 
jaar had hij niet kunnen werken aan zijn geplande artikel over het al dan niet 
voorkomen van Minoïsche en Myceense leenwoorden in het oud-Ugaritisch. 
Een voordracht over de Ugaritische dualis dat hij op een congres in München 
had gehouden, was slecht ontvangen en  door een Duitse collega gekwalificeerd 
als ‘Wissenschaft des nicht Wissenswerten’. Hij stond zuchtend op, nam een fles 
Schelvispekel uit de kast en schonk zichzelf een half glas in. De jeneverbes en 
citrus smaakten aangenaam en het ouderwetse drankje verwarmde hem beter 
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dan die ellendige Aladdin. Hij nam nog een glas, zag  hoe zijn computer in de 
slaapstand schoot en begon te piekeren hoe hij in godsnaam de avond moest 
doorkomen.  

Hij keek in zijn agenda. 18 december, kerstborrel ProParte, Faculty Club. Nee, 
absoluut niet! Al die  opgeruimde gezichten, die voorzitter met zijn blazer, en 
zo’n oubollig kerstverhaal van die museumman. Bovendien zou zijn ex Angela 
Himmelsbach daar kunnen rondlopen, en een ontmoeting met haar kon hij  
missen als kiespijn. Die Duitse Dirndl met dat irritante accent! Hij nam nog een 
glas Schelvispekel. Hee, was die fles nu alweer leeg? Dat maakte de avond nog 
erger dan die al was. Hoe laat was het? Drommels, bijna zes uur. Maar… op de 
Steenstraat zat een 24 hour liquor store, als hij daar nu naar toe ging? Had hij 
meteen een wandelingetje gehad. Wat een hernieuwde energie! Hij draaide de 
kous van de Aladdin naar beneden totdat hij doofde en nog een tijdje bleef 
nawalmen. Hij trok zijn gevoerde regenjas aan, keek door de vuile  ramen naar 
buiten en zag dat het opnieuw was gaan sneeuwen. Goed, ok, dan ook een 
dikke shawl en een hoed op. Misschien ook maar een wandelstok mee voor 
meer stabiliteit onderweg. Of om sneeuwbal gooiende corpsballen mee weg te 
jagen. Hij grinnikte zowaar wat. 

Eenmaal buiten sloeg de kou als een vrieskist om hem heen. Zijn jas was veel te 
dun om de wind tegen te houden. De sneeuw zette zich vast op zijn shawl, 
smolt en liep over zijn nek naar beneden. ‘Vooruit, naar de Steenstraat!’ 
mompelde Job, en liep in de richting van de Breestraat. Op de Breestraat was 
het een drukte van belang. Er liepen honderden kerstmannen van beiderlei 
kunne heen en weer, soms slalommend via de steegjes naar de Botermarkt. Een 
paar dames droegen hesjes met het logo van de Rotary en de tekst ‘Santa Run’. 
Job sloeg snel linksaf, het Steenschuur op. De sneeuw begon zich op te hopen, 
en Job moest grote stappen nemen om vooruit te komen.  Hij passeerde het 
Kamerlingh Onnesgebouw, zag aan de overkant de lichtjes van café l’Esperance, 
kwam langs café Barrera, dat vol zat met bezoekers. Hé, zag hij daar onze pedel 
Erick van Zuylen niet zitten tussen een paar studenten? Maar misschien was het 
de Schelvispekel, die hem parten speelde. Hij liep verder. Het Rijksmuseum van 
Oudheden was al lang dicht, maar de deur naar de sociëteit Augustinus stond 
wijd open. Job werd warm van binnen. Zijn oude vereniging! Hij had daar in de 
oertijd zijn eerste biertje  gedronken, en zijn eerste meisje gekust…  Hoe heette 
zij  ook al weer? Oh  ja, Mette. Zweedse moeder, Nederlandse vader. Rode 
pijpenkrullen, en een open gezicht vol sproeten. Hij  was hopeloos verliefd 
geweest, had haar eindeloze verhalen verteld over de overeenkomsten tussen 
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de Noorse sagen en de Griekse mythologie, had haar meegevraagd naar de 
dierentuin in Wassenaar. En zij? Zij viel in slaap bij de mythologische praatjes, 
wilde niet naar een dierentuin (het idee!) en koos tenslotte voor een roeier van 
Asopos de Vliet, boom van een vent, studeerde rechten en economie en Job 
bleef met de scherven zitten. Augustinus! Hoe ging dat liedje ook al weer? Oh 
ja:  

Vanavond is het weer gezellig in de Saint,  
na de studie snel naar Stinus toegebeend,  
zuipen en een beetje lullen in de kroeg,  
we gaan weer door  en zakken door tot ’s morgens vroeg!  
 

Hoe zou de Saint er nu uitzien? Met een lading Dutch Courage ging Job naar 
binnen en  werd hartelijk welkom geheten door  twee  meiden, die achter een 
tafel zaten. 

‘Goedenavond, meneer! Van welk jaar bent u?’ 

Job keek de jonge vrouwen verbaasd aan. ‘Van welk jaar? Hoe bedoelt  u? 
Geboortejaar? Gaat u niets aan. Wet op de AVG!’ 

‘Nee, aankomstjaar op Augustinus. U komt toch voor de reünie?’ 

Job herinnerde zich dat hij een mail van zijn oude vereniging langs had zien 
komen en die  meteen had weggegooid. Hij haatte reünies. Nog voordat hij 
antwoord aan de meiden had kunnen geven, werd er druk aan zijn schouder 
geschud. 

‘Nee! Job! Je bent het! Ik had al zó gehoopt jou  hier te zien, fijn man! Ik 
herkende je wel, ondanks die waanzinnige  hoed van je!’ 

Voor hem stond een stevige vrouw in een mantelpak van Schotse ruit. Haar 
volle gelaat werd omgeven door een bos rode krullen. Sproeten op haar 
wangen en voorhoofd. Mette! Zoveel jaar later… Job voelde het bloed naar zijn 
hoofd stuwen en kreeg het warm. Hij werd wat duizelig. 

‘Jee, Mette, waarachtig, wat een plotselinge verrassing. Ja, wat een verrassing, 
zeg. Echt bijzonder, ja…’ 

‘Wat sta je nu te stamelen, Job? En je bent wel behoorlijk laat, iedereen gaat 
straks aan tafel. Ik had nog willen bijpraten. Misschien ook nog wel excuses 
maken over die dierentuin… En ik kan nou niet blijven, want mijn man wacht 
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aan de overkant, bij de kerstborrel van Proparte… Hij is vorig  jaar hoogleraar 
gezondheidsrecht geworden, en mag nu op de kerstborrel komen. Met mij! 
Maar jij bent toch ook  hoogleraar? In het oud-graffitisch of zo iets? Jij zat ook 
altijd met je neus in die boeken! Vinden meisjes niet echt spannend, hoor. Kom, 
laat je jas maar aan, want wij gaan nu samen naar de overkant. Dan stel ik je 
voor aan Arend-Jan, mijn man. Kunnen jullie over het vak praten, hoogleraren 
onder elkaar!’ 

Druk giechelend haalde Mette haar  jas en bontmuts, gaf Job een arm en 
troonde hem mee naar buiten. Glibberend over de Doelenbrug liepen ze naar 
het Academiegebouw, gingen de poort door en sloegen linksaf naar de Faculty 
Club. Ze hoorden een Engelse wals en zagen een bont gezelschap, rondom een  
keurig geklede heer met een mooie bos wit  haar. Ze hingen hun jassen op in de  
kelder en liepen naar binnen, Mette nog steeds innig gearmd met Job. De 
keurige man liep op hen af met een  grote glimlach. 

‘Collega Van Luymen, goed je te zien!’  

En tegen Mette: ‘Wij kennen elkaar  nog  niet, geloof ik?’ 

‘Mette Christiansen. Ik ben getrouwd met Arend-Jan van Heeckeren, die  net lid 
geworden is van Proparte.’ 

‘Natuurlijk, natuurlijk, een aanwinst voor onze club, van harte welkom! Jullie 
komen net een beetje te laat, jullie hebben het  kerstverhaal gemist. Er was, 
zoals gewoonlijk, geen touw aan vast te knopen, maar het viel toch wel in de 
smaak  bij de leden. Nu is er muziek, heerlijke  wijnen en wat borrelhapjes. Tast 
toe, tast toe!’ 

De voorzitter liep naar een volgend groepje af. Een vrouw met halflang 
donkerblond  haar en gekleed  in een traditionele twinset van het merk Geiger 
liep op Job  af.  

‘Zo, zo, Job, jij durft het dus  om jouw Nase hier te laten zien, hè? En alwier een 
neues Mädchen aan je arm? Nee, stell mij maar  niet  voor, ik ben slecht in 
namen. Het  ies  maar goed  dat onze Ferien naar Thüringen niet door  gingen, 
ik zie nu wel  dat  jij  geen  man bent voor een stabiele relatie. Nein. Wat jij 
bent? Dat is een Hochstapler. Een fantast of misschien wel  een Narzist. 
Sigmund Freud had geld aan jou kunnen verdienen.’ 

Angela Himmelsbach beende na deze woorden kwaad  weg in de richting van 
de garderobe.  Mette keek  Job geamuseerd aan.  
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‘Nou, Job. Je bent een echte hartenbreker geworden,  sinds wij elkaar kenden, 
Anno Dazumal, om maar in de stijl van de vorige  spreekster te blijven! Had ik 
nooit achter je gezocht. Nou, ik ben toe aan een glas witte wijn. Jij ook wat 
drinken? Wat is er, je  kijkt wat wazig. Kom, ik zie daar Arend-Jan staan, ik zal 
jullie aan elkaar  voorstellen. Jij was destijds toch geen roeier, toch? Nee, 
natuurlijk  niet. Altijd met de neus in de boeken.’ 

Mette wilde Job bij de arm nemen, maar hij was verdwenen. Nou ja, hij was een  
vrij man. Moest hij weten. Ze pakte  een glas wijn van de toog en beende in de 
richting van haar man, die geanimeerd met Sarah de Rijcke stond te praten, 
binnenkort de nieuwe rector magnificus. Even in de gaten houden, die Arend-
Jan. Druktemaker, altijd al geweest! 

Job was de trap naar de garderobe afgerend en zag hoe Angela haar loden 
mantel probeerde aan te trekken. Job hielp haar om de jas vrij te maken en 
haar arm schoof in de mantel. Ze mompelde iets als Danke sehr, draaide zich 
om, herkende Job en zei met een verbeten trek om haar mond: Du!  Du! Du 
Trottel… 

‘Angela, het is niet wat je denkt. Een jeugdvriendin, ze is getrouwd met een 
prof. Kom, niet boos zijn. Ik vind het eigenlijk erg jammer dat we elkaar niet 
meer zien. Ik had me zo verheugd op Thüringen. Goethe, Schiller… en Bach! En 
dat in jouw gezelschap. Ik ben stom geweest, ongelofelijk stom.’ 

Het was heviger gaan sneeuwen. De voorzitter van ProParte keek naar de gang 
van de Faculty Club, met het portret van Harm Beukers. Die werd gemist. Buiten 
zag hij tussen de sneeuwvlokken door de gestalten van Job van Luymen en 
Angela Himmelsbach. Ze staken gearmd de Nonnenbrug over en gingen bij 
Barrera naar binnen. Glimlachend draaide hij zich om, terwijl het 
studentenorkest een laatste wals inzette. 

 


